OEFENEN - VERANDEREN -
UITSTAPPEN IN GELOOF

Het is Gods sterke verlangen heel persoonlijk tot ons
te spreken, midden in onze levensomstandigheden.
Hoe herken je dat God tot je spreekt? En op welke
manieren? Leer Gods stem (her)kennen door tijd met
Hem door te brengen. In Zijn nabijheid zul je leren
op Hem gericht te zijn en Hem te aanbidden. Daar
leer je de verlangens van Gods hart kennen en kan
Hij door jou heen Zijn Koninkrijk op aarde bouwen.




SPREEKT GOD
OOKTOT MLJ?

“Kon ik God maar horen..."”, denk je misschien. Dat kan ook! Je hoeft
het alleen nog maar te leren. Wat je ervoor moet doen? Leren luisteren
en gehoorzamen. Belofte en opdracht gaan bij God hand in hand. Deze

training verandert je leven volkomen. Door de oefening in luisteren
naar Gods stem ook thuis toe te passen, zal je Gods dagelijkse leiding

In Gods
aanwezigheid

Hoe kun je dichter bij God
komen? Leer stil worden
voor Hem, te genieten van
Zijn aanwezigheid en open
te staan voor de gedachten
en de wil van God.

door de Heilige Geest gaan ervaren.

Zijn stem
herkennen

Je geliefde herken je uit
duizenden aan zijn of haar
stem. Ontdek dat God je

i schiep om een liefdesrelatie :

met Hem te hebben en
leer daarom Zijn stem
herkennen.

KOM IN BEWEGING!

Van Aangezicht
tot aangezicht

Wat betekent het ‘vervuld

© tezijn met de Geest' enhoe |

doe je dat? Omdat Gods
Geest in je woont, ben je
in staat van Aangezicht
tot aangezicht met God te
communiceren.

Locatie: Garderenseweg 259, Ermelo.
Ook te organiseren in eigen gemeente en/of groep.

Drie avonden: € 45,- (p.p.) Tijd: 19.30-22.00 uur.
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